Ziet! Ik vertel U een heilig geheim:
Wij zullen niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen veranderd worden,
in een ogenblik,
in een oogwenk,
want de trompet zal klinken
en de doden zullen onverderfelijk worden opgewekt,
en wij zullen veranderd worden.,,

Dan zal het woord in vervulling gaan
dat geschreven staat:
od is N

De angel die de dood veroorzaakt, is de zonde.
Maar God zij gedankt,
want hij geeft ons de overwinning
door bemiddeling van onze Heer Jezus Christus!

1 Korinthiérs 15: 51-57

Zijn vlees worde frisser dan in de jeugd;
Hij kere terug tot de dagen van zijn jeugdige kracht.

Job 33: 25

Uw doden zullen leven. Een lijk van mij — zij zullen opstaan.

Wordt wakker en heft een vreugdegeroep aan, GlJ die in het stof verblijft!

Want uw dauw is als de dauw van maluwen, en de aarde zelf

zal ook degenen die machteloos zijn in de dood, [als bij een geboorte] uitwerpen.

Jesaja 26: 19

"Verwondert U hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn,
zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen".

Johannes 5: 28-29



Jezus zei tot haar: ,lk ben de opstanding en het leven.

Wie geloof in mij, zal, ook al sterft hij, tot leven komen;

en een ieder die leeft en geloof in mij, zal stellig nooit sterven.

Gelooft gij dit?”  Zij zei tot hem: ,Ja, Heer; ik heb geloofd dat gij de Christus zijt,
de Zoon van God, Degene die in de wereld komt.”

Johannes 11: 25-27

Want de levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven;
maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust.

Prediker 9: 5-6

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan,

en er werden boekrollen geopend.

Maar er werd een andere boekrol geopend; het is de boekrol des levens.
En de doden werden geoordeeld op grond van de dingen

die in de boekrollen geschreven stonden, overeenkomstig hun daden.

En de zee gaf de doden in haar op,
en de dood en Hades [graf] gaven de doden in hen op,
en zij werden ieder afzonderlijk geoordeeld overeenkomstig hun daden.

Openbaring 20: 12-15

En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen,
en de dood zal niet meer zijn, noch rouw,
noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn.

De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.”

En Degene die op de troon was gezeten, zei:
»Zie! Ik maak alle dingen nieuw.” Ook zegt hij:
»Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.”

Openbaring 21: 4-5



